
 
 
 

De dagen van Chanoeka,  

De inwijding van onze Tempel 

Ze vullen ons hart 

Met vreugde en plezier 

Dag en nacht draait onze sevivon  

en we eten heel veel soefganiot 

 

Laat ze branden, steekt ze aan 

De vele Chanoeka kaarsjes 

Vanwege de wonderen  

en de bijzondere dingen 

Die de Makkabiem hebben gedaan 
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



















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